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Kerkdienst zondag 26 april 
Op deze zondag  in de Paastijd staan we stil met de kinderen in de 
kindernevendienst bij die eerste broedermoord uit Genesis 4: Kain die zijn broer 
Abel doodslaat. Deze moord blijft niet onopgemerkt. Het wordt geen cold case.  
God laat van zich horen: “Kain, waar is je broer?”  De mens wordt tevoorschijn 
geroepen,  in wat hij zouden willen laten verdwijnen, waar hij van wegloopt: “Jij 
bent je broeders hoeder!”  
Je vraagt je af: Hoe komt het dat mensen elkaar naar het leven staan, elkaar het 
licht in de ogen niet gunnen? Ik lees het boek “Angstaanjagend normaal” van 
Alette Smeulers, waarin zij onderzoek doet naar de aanslagen, de genocides, 
daders van terrorisme.  Met de vraag : “Waarom zou iemand zoiets doen?”  Is 
het normaal?  Zit het ook in mij? Hoe ga ik om met jaloezie en kwaadheid? Hoe 
sta ik op tegen alles wat duister is en ga ik in de voetsporen van Hem die is 
opgestaan? Genoeg om in deze kerkdienst over na te denken.  
 
Dank! 
Wat ben ik vorige week zondag verrast met al die mooie verschillende 
veelkleurige bloemen, die gemeenteleden voor mij hadden uitgezocht voor mijn 
25 jarig jubileum als predikant.  Bloemen die ter plekke prachtig geschikt waren 
door de bloemengroep. Sommige bloemen waren ook vergezeld met kaarten 
met persoonlijke felicitaties en zelfs een bonbonnetje. Daar houd ik van! Ons 
huis is nu een bloemenzee, waar wij en onze gasten van genieten. Ook 
verrassend was de betekenisvolle zilveren Draaginsigne van de PKN  en het 
bijbehorend certificaat. Fijn om mij zo als pastor en predikant gewaardeerd te 
weten.  
Ds. Coby de Haan 
 
 
Bloemengroet 
De welverdiende bloemen gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar 
Arend Vleeming. 
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Pastoresbericht 
De weken van de voorbereiding voor Paasdagen liggen achter ons. Mooi om te 
weten dat deze tijd nog steeds de Paastijd heet in het kerkelijk jaar. Nu onderweg 
naar Pinksteren. Ons iedere keer weer laten verrassen door het werk van de 
Heilige Geest. Iets wat niet tastbaar is, niet zomaar aanwijsbaar is en zich lastig 
laat omschrijven. Soms merk je het ineens. Het jaarthema blijft terug op deze 
manier terugkomen. Hoe verrassen wij elkaar? Hoe maken we elkaar blij en lukt 
het ons om elkaar positieve energie te geven? Met boos doen en gemopper kan 
er zomaar een negatieve sfeer ontstaan. Ik betrap mij er zelf ook wel eens op. 
Boos zijn is een emotie, die komt en gaat, die hoort bij het leven. Het onrecht wat 
er in de wereld gebeurt. Het maakt mij boos en somber, alle machteloosheid. De 
pijn die sommige mensen constant in de weg zit. Het zorgt niet voor een beter 
humeur. Als ik hier over nadenk komen er allerlei gedachten op. Bij het begin van 
het schrijven dacht ik eraan hoe belangrijk het meeleven met elkaar in de 
gemeente is. Hoe kan je vreugde en blijdschap die bij Pasen hoort delen? Een 
kaartje sturen naar mensen die in de zondagsbrief of SE worden genoemd kan 
zomaar voor een lichtpuntje in de dag van de ander zorgen.  
Alette van de Lagemaat – kerkelijk werker 80+ 
Ds. Loeki van der Laan 
Ds. Coby de Haan 
 
Terugblik zondag 19 april 
Wat was het een mooie, feestelijke dienst afgelopen zondag! De cantorij vierde 
haar 40-jarig jubileum en zong op haar allermooist. Alle cantorijleden kregen na 
de dienst een drinkfles met logo kado. We vierden ook het 25-jarig dienstjubileum 
van ds. Coby de Haan als predikant. Zij kreeg uit handen van Ton Keijman een 
zilveren onderscheiding met oorkonde uitgereikt. In de preek met het thema ‘Wat 
voedt ons’ kwam alles mooi samen. De moeite waard om eens terug te luisteren. 
Als verrassing hadden de aanwezige gemeenteleden, op verzoek van de 
bloemengroep, voor Coby een bloem meegenomen. Alle bloemen vormden 
samen een groot gemeenteboeket, dat zo groot was dat het verdeeld moest 
worden over meerdere vazen. Een prachtig gezicht! De kinderen van de 
kindernevendienst hadden mooie bloemen geknutseld, zowel voor Coby als de 
cantorij. Om het feest compleet te maken, was er voor iedereen een fotogebakje 
bij de koffie. Het koffieteam had het daardoor extra druk en kreeg spontaan hulp 
van anderen. Waarvoor dank! Voor wie nog even na wil genieten is hier de link 
naar de foto’s: 20260419-CC4025  
Namens de wijkkerkenraad, 
Carla van Maasakkers, scriba  
 
 
 
 
 
 
 

https://pgveenendaal-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/zw-kerkrentmeester-vz1_pkn-veenendaal_nl/IgAo5UK-q05_Q4Cs-bouykYEAbfO-VexAz6Uth3GssRLKGs?e=wCXK62
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Aankondiging cursus ‘zin in mantelzorg’ 
Via welzijnsorganisaties wordt er aandacht gevraagd voor de situatie waarin 
mantelzorgers verkeren. Een goede zaak. Meestal groei je er langzaamaan in en 
is het vanzelfsprekend wat mensen voor elkaar doen. Een aantal jaar geleden is 
er in de PGV een cursus geweest ‘zin in mantelzorg’. Meerdere deelnemers 
hebben zo nu en dan contact met elkaar. De herkenning bij elkaar deed mensen 
goed. Vanuit de PGV willen wij deze cursus weer gaan aanbieden. We gebruiken 
cursushandleiding die aandacht heeft voor allerlei aspecten waar je als 
mantelzorger mee in aanraking komt. Waarschijnlijk gaan we na de paastijd van 
start. Wilt u ons laten weten of u mee wilt doen? 
In eerste instantie richten wij ons op de mensen die mantelzorger zijn van hun 
partner. De partner kan thuis wonen of in een zorgcentrum. Als u mantelzorger 
bent voor een ouder of uw kind, en u graag met andere mensen in contact wil 
komen die zich in eenzelfde situatie bevinden laat het dan ook weten. Mogelijk 
starten we daar een aparte groep voor. 
John Boogaard, Anneke Geerken en Alette van de Lagemaat 
 
 
Kijkcijfers zondag 19 april 2026 
Direct: 139 Opname: 98 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze mededelingen, de orde van dienst en de agenda zijn ook 
te vinden op de website van de wijkgemeente ZuidWest 

www.zuidwest.pkn-veenendaal.nl. 

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor de  
digitale nieuwsbrief. 

De dienst later nog eens beluisteren, en bekijken, kan ook op 
www.kerkdienstgemist.nl.  

Berichten voor de volgende zondagsbrief kunnen tot uiterlijk 
woensdag a.s. worden verstuurd naar 

zw-communicatie@pkn-veenendaal.nl. 
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